
                                   

 

 EERSTE NIEUWSBRIEF NTSL    

     SCHOOLJAAR 2023 – 2024 

 

 

 

 
Beste allemaal, 

 

We zitten alweer aan het einde van het kalenderjaar en dat betekent dat er altijd een 

eerste periode wordt afgesloten waarin hard gewerkt is. In deze nieuwsletter een klein 

overzicht van alles waar we op NTSL mee bezig zijn geweest. Veel leesplezier! 

 

De kerstvakantie is begonnen en de 

verhuizing van Joseph Mwilwa Road naar 

ISL staat nu op het programma. We gaan 

een gezellige plek verlaten, maar nadat de 

eigenaren van het stuk grond besloten 

hadden om dit te verkopen, is NTSL op zoek 

gegaan naar een andere plek. Gelukkig 

kon de school weer terug naar de plek 

waar ze voordien ook gezeten hebben en 

daar gaan we na de kerstvakantie weer 

aan de slag met de Nederlandse lessen. We 

houden jullie op de hoogte. 

 

Na een grondige herziening van het schoolplan is de nieuwe versie voltooid en gedeeld 

met jullie. Datzelfde geldt ook voor de jaarlijkse schoolgids. De gids verschijnt elk jaar en 

laat zien hoe wij als school werken. In de schoolgids komen zaken als onderwijskundige 

doelen, het algemene beleid en veel organisatorische zaken aan bod. Het is vooral een 

praktische gids met allerlei informatie over de opzet en organisatie van het onderwijs op 

de NTSL en de dagelijkse gang van zaken. De schoolgids geeft aan waar de NTSL en het 

NTC-onderwijs voor staan en wat jullie van ons mogen verwachten. Deze gids sluit aan bij 

het schoolplan van de school. Hierin beschrijven wij elke vier jaar het beleid over de 

lange temijn van onze school met als oogpunt de kwaliteit van onderwijs te bewaken en 

te verbeteren. In ons schoolplan beschrijven wij niet alleen het onderwijskundige beleid, 

maar ook het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg. Het schoolplan van de NTSL is 

dit jaar compleet herzien voor de komende periode 2023 – 2027 en volledig 

goedgekeurd door de inspectie.  

 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn er jammer genoeg weer leerlingen 

vertrokken, maar gelukkig zijn er ook weer verschillende nieuwe leerlingen bijgekomen. 

Van harte welkom voor Jente in groep 5, Leander in groep 7 en Misha in VO 2.  

 

We zijn dit jaar ook aan de slag gegaan met het schrijven in verschillende vormen, zoals 

het opzetten van een beschrijving, een persoonlijk verhaal en een gedicht. De nadruk bij 



deze opdrachten ligt elke keer op belangrijke zaken als: Het werken met complete 

zinnen, het goede gebruik van de interpunctie in een zin, zoals het gebruik van 

hoofdletters, punten en komma’s, de grammatica, waarbij de zinsdelen op de juiste 

manier geplaatst worden in elke zin en de algemene spelling van zowel onveranderlijke 

woorden als de werkwoorden. Daarbij hebben we ook hard gewerkt aan een ‘vaste’ 

indeling van een verhaal, met een inleiding – kern – afsluiting en het werken in alinea’s. 
 

Op zaterdag 7 oktober hebben we samen op school de eerste cultuurmorgen van het 

schooljaar gevierd. Dat is, zoals elk jaar, de Kinderboekenweek en die had dit jaar als 

thema: ‘Bij Mij Thuis’.  

 

 

        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben samen gekeken en geluisterd, gekleurd en gepuzzeld, gekletst en gelachen 

om te kijken waarom EN waardoor je eigen plek zo bijzonder is. Er zijn beroemde 

spreekwoorden, zoals: ‘Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens’, ‘Eigen haard is goud 

waard’, ‘Oost west, thuis best’ en (deze is nieuw voor mij, maar ook mooi) ‘Elke vogel prijst 

zijn nest, eigen huis is allerbest’. En dat is maar al te waar, want: 

 

Bij mij thuis is:                          Bij mij thuis is:                            Bij mij thuis is: 

Gezelligheid                           Al mijn speelgoed                    Mijn eigen plekje 

 
Op de avond daarvoor, vrijdag 6 oktober, hebben we voor het eerst een apart 

cultuurmoment gekozen voor de oudere leerlingen op NTSL.  



Daarbij hebben we samen gekeken naar een interessante, Nederlandstalige film, 

‘OkeDoeiBedankt’, waarin de verlegen Jamie verhuist naar het doveninternaat om aan 

haar nieuwe school te beginnen. Ze ziet er tegenop nieuwe vrienden te maken. Als 

Jamies oma, met wie ze een bijzondere band heeft en die in Parijs woont, een ongeluk 

krijgt, ontstaat er een onverwacht plan met haar brutale klasgenoot Imane. Samen 

belanden ze op een roadtrip naar Parijs, die al snel een avontuurlijke wending krijgt. 

Jamie wordt gedwongen uit haar schulp te kruipen. De tocht vol obstakels en bijzondere 

ontmoetingen wordt een reis om nooit te vergeten.  

Een interessante film voor een hele gezellige avond met elkaar. Dank je Bastiaan voor de 

gastvrijheid bij jullie thuis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toen was het weer tijd voor de jaarlijkse aanloop naar het feest van Sinterklaas. Via de 

nieuwsbrieven en het Sinterklaasjournaal hebben we allemaal de avonturen van Sint en 

al zijn Pieten kunnen volgen. En wat zou een feest zoals dit zijn, als er niet direct alweer 

een paar flinke problemen waren! 

 
Wat te denken van het 

wassen en strijken van 

de kleding van 

Sinterklaas, wat niet 

echt soepel ging of het 

Grote Boek, wat 

blijkbaar helemaal niet 

meegekomen was 

vanuit Spanje en 

tenslotte de grote 

vraagtekens omtrent 

het Pietenhuis, want 

waar gingen Sint en de 

Pieten nu slapen? 

 

 



En op zaterdag 2 december was er weer het GROTE Sinterklaasfeest. Dit keer voor de 

ECHT allerlaatste keer in de grote tuin van de Familie van Thillo. Opnieuw een heel 

geslaagd EN gezellig feest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Maar natuurlijk was hij ook even op NTSL op bezoek geweest voor de groepen 3, de 

groep 5-6-7 en het VO. Want Sinterklaas hoort er altijd bij op NTSL! 

 



Aangezien we daar al druk bezig waren met het pakken van de spullen voor de 

aankomende grote verhuizing, waren die Pieten erg blij om daar de lege dozen wat 

extra heen en weer te schuiven. 

 

En met de leerlingen van het VO hebben we samen het Sinterklaas Dobbelspel gespeeld. 

De kinderen hadden allemaal 5 totaal verschillende cadeautjes gekocht en die op een 

grote hoop op tafel gelegd, verpakt in krantenpapier. Aan de hand van het gooien van 

een dobbelsteen en een stapel opdrachtenkaartjes verschoven de cadeautjes elke keer 

heen en weer en van links naar rechts en daarnaast veranderden wij zelf af en toe ook 

van plaats. Op een gegeven moment liep de wekker af en DAT was het moment dat alle 

cadeautjes die NU voor je lagen echt van jou waren. 

En wat waren dat voor cadeautjes? Ovenhandschoenen – kleurkrijtjes – een Spiderman 

pop – een Zambiaanse muts en das – pannenzetters – een houten telefooncel spaarpot – 

een haarband en een gele sleutelhanger, om maar een paar dingen te noemen. 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zoals jullie allemaal kunnen zien, is er weer genoeg gebeurd de afgelopen periode en 

daar gaan we na de kerstvakantie weer gelijk mee verder op onze nieuwe locatie.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de valreep toch nog even heel wat anders.  

December is altijd de maand waarin het Woord van het Jaar gekozen wordt door Van 

Dale (inderdaad, de mensen van het beroemde woordenboek). Dit keer zal het de 

twintigste keer zijn, dat dit woord gekozen zal worden. In 2003 was GAMEN het allereerste 

woord van het jaar en door de jaren heen waren andere winnaars, onder andere: 

GOUDEN KOOI – BOKITOPROOF – ONTVRIENDEN – PRIKSPIJT – GEDOOGREGERING – SELFIE 

– TREITERVLOGGER – SJOEMELSOFTWARE. Zoals jullie kunnen zien zitten er woorden tussen 

die we nu nog gebruiken, maar sommige woorden zijn we alweer vergeten. Dat komt ook  

doordat het woord van het jaar vaak gekoppeld is aan een actueel maatschappelijk 

onderwerp. Zo is bijvoorbeeld het woord ANDERHALVEMETERSAMENLEVING (het woord van 

2020) een typisch woord dat alleen tijdens de coronapandemie vaak gebruikt werd, maar 

dat inmiddels weer weggeëbd is. Het woord van 2023 is geworden:  

 

 
        

En de Van Dale geeft als uitleg:    

 

"(de) inflatie die wordt aangewakkerd door ondernemingen die de kostenstijging van 

grondstoffen, productiemiddelen en arbeid volledig of bovenmatig doorberekenen aan 

de consument om hun winst op peil te houden of te verhogen." 

• onder invloed van Engels greedflation, gevormd van graaien [zichzelf verrijken] + inflatie 

 

Heel veel plezier tijdens de vakantie en geniet van hele gezellige feestdagen. 

 

Namens het team van NTSL,                        Bert. 


